
De Bijbel spreekt over een aards en een hemels Jeruzalem. Verwachten we nu een Koninkrijk op 

aarde of in de hemel? Als Paulus na de Pinksterdag een menigte toespreekt op het Tempelplein, 

zegt hij over Jezus: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller 

dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw 

(Hand. 3:21). Als we dus willen weten hoe het er straks bij de wederkomst en in het Koninkrijk 

uitziet, moeten we te rade bij de profeten. Bij de profeten lezen we veelvuldig over een 

toekomstige terugkeer naar het land Israël van het Joodse volk, van de Heere Zelf,  

van Zijn heerlijkheid, en van de Knecht des Heeren. 
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In het Nieuwe Testament valt  
de nadruk op het hemelse Kanaän  
en het Jeruzalem dat boven is dat 
eenmaal zal neerdalen op deze aarde. 
Voor deze bedeling houdt God volgens 
het nieuwtestamentisch getuigenis 
omwille van het verbond met Abraham 
de landbelofte in stand. De precieze 
invulling hiervan laat zich echter  
niet eenvoudig vaststellen.  
Handelingen 7: 4-8, Galaten 3: 15, Galaten 4: 
26, Hebreeën 4, Hebreeën 11: 9, Hebreeën 12: 22, 
Openbaring 21: 2, 10
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Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt 

in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël 

verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem 

bewaren als een herder zijn kudde (Jeremia 31:10). 

Zelfs wij als gelovigen uit de heidenen worden door 

de Heere aangesproken om deze terugkeer te 

verkondigen. Juich en verblijd u, gij dochter Sions; 

want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, 

spreekt de HEERE. En vele heidenen zullen te dien 

dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij 

tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u 

wonen; en gij zult weten, dat de HEERE der heirscha-

ren mij tot u gezonden heeft. Dan zal de HEERE Juda 

erven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal 

Jeruzalem nog verkiezen. (Zacharia 2:10-12). Die vele 

heidenen die de Heere toegevoegd worden is een 

profetische vooruitwijzing naar de toekomstige 

verkondiging van het Evangelie. Dit was ten tijde van 

Jeremia nog niet aan de orde. En de Heere Zelf zal 

eens terugkeren naar Jeruzalem en de stad nóg 

verkiezen. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël 

kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was 

als het geruis van vele wateren, en de aarde werd 

verlicht van Zijn heerlijkheid (Ezechiël 43:2). 

Het gaat hier niet in overdrachtelijke zin over Jezus, 

zittende op een ezel, toen Hij de stad Jeruzalem 

binnenreed. Toen klonk er geen geluid als het 

bruisen van vele wateren en werd de aarde ook niet 

verlicht. Nee, destijds ging Jezus de stad binnen als 

een nederige dienstknecht, Zijn lijden en sterven 

tegemoet. In Ezechiëls profetie gaat het daarente-

gen over de terugkeer van de heerlijkheid van de 

Heere in volle glorie. Israël zal dan zelfs Gods heilige 

Naam niet meer verontreinigen.  

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor 

hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn 

bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht 

nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land 

dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb. 

(Ezechiël 37:24). Ook de Messias, de Knecht des 

Heeren, zal wederkomen in Israël en daar Koning 

worden over Israël en de gehele wereld. Zoals  

ook de engel Gabriel zei tegen Maria: en God, de 

Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David 

geven. ‘En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn  

in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen  

einde zijn’ (Lucas 1:33). 

Ook de Heilige Geest zal komen en de harten van 

het Joodse volk vernieuwen: Want Ik zal u uit de 

heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; 

en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water 

op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 

onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u 

reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een 

nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal 

het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een 

vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u (Ezechiël 36: 25-27). 

Het toekomstige herstel van Israël en de komst 

van het Koninkrijk krijgen hiermee een trinitarisch 

karakter, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest dit gaan verwerkelijken. Openbaring 21 leert 

ons dat het hemelse Jeruzalem dan eens zal 

neerdalen. Het aardse Jeruzalem zal dan over-

kleed worden met het hemelse, nieuwe Jeruzalem. 

Er is dus geen tegenstelling in de Bijbel. Het 

Koninkrijk des Heeren heeft geen aards karakter, 

met alle zonden van dien, maar een hemels 

karakter. Het Koninkrijk der hemelen zal echter wel 

op aarde gevestigd worden: Komt, laat ons opgaan 

tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God 

Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij 

wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet 

uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem (…) en 

zij zullen geen oorlog meer leren (Jesaja 2:3,4).
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