
Speciaal hiervoor schreven Bert Noteboom en 

Gerjanne van Daalen een uniek boek: Reisgids 

naar het Beloofde Land | In Jezus’ voetsporen. 

Een boek van 416 pagina’s voorzien van een 

aansprekende lay-out en schitterend beeld-

materiaal. Enerzijds een reisgids die je concre-

te handvatten biedt voor het reizen naar Israël. 

Vol praktische informatie. Over vliegen, valuta, 

het weer en de inhoud van je koffer. Daarbij 

hebben de schrijvers een route uitgestippeld 

waarbij je in Jezus’ voetsporen reist van Galilea 

naar Judea. Zo mis je geen enkel hoogtepunt. 

In het boek vind je beschrijvingen van wat je 

gaat zien, historische - en Bijbelse - achter-

Op reis naar het  
Beloofde Land 

COMMISSIE ISRAËL

BERT NOTEBOOM EN GERJANNE VAN DAALEN

BOEK: 

Sinds 1 maart zijn de grenzen van Israël weer open. Dat betekent dat 

we na twee jaar eindelijk weer kunnen reizen naar het Beloofde Land. 

Maar wat is dit voor land?  Waarom neemt dit land zo’n bijzondere plek 

in de geschiedenis in? Hoe kom ik daar? Welke praktische zaken moet 

ik regelen voordat ik op reis kan gaan? Welke plaatsen moet ik écht 

bezoeken? Allemaal vragen die je kunt hebben. Israël is nu eenmaal 

een land dat je het beste samen met een ervaren gids of reisleider kunt 

ontdekken. Tegelijkertijd is er niets mooier dan zelf op ontdekkingsreis 

 te gaan met je gezin, familie of vrienden. In je eigen tempo te reizen. 

Maar hoe pak je dat aan? En stel dat je niet zo’n reiziger bent, maar je 

zou jezelf wel meer willen verdiepen in het land van de Bijbel….?    

Lenard Prins, Putten
Een land dat de  
HEERE uw God  
bezorgt; de ogen des 
HEEREN uws Gods zijn 
gedurig daarop, van  
het begin des jaars tot 
het einde des jaars. 

Deuteronomium 11:12

zicht op de kerk20



grondinformatie, illustraties, tips en een stukje 

Hebreeuwse context. Bij 20 locaties kun je ter 

plekke een QR-code scannen, die je naar een online 

platform leidt vol filmpjes en audiotours waardoor  

je Bert als ervaren reisleider als het ware continue 

stand-by hebt. Het is een inspirerende ontdekkings-

reis waarbij de Bijbel tot leven komt. Aangevuld met 

Bijbelstudies om je dag mee te openen en af te 

sluiten en korte overdenkingen om ter plaatse te 

lezen. Het boek is zeer geschikt voor groepen en 

Bijbelstudie in het land zelf, maar anderzijds ook 

zeker een aanrader voor de ’thuisblijver’. Want naast 

de reis biedt dit boek ook een prachtige kennisma-

king met Israël, haar unieke geschiedenis door de 

eeuwen heen, het Jodendom en haar feesten en 

nog veel meer. Het boek leest lekker weg, dus pak 

je het er makkelijk even bij. Kortom: Een interessant 

naslagwerk om er keer op keer bij te pakken en op 

na te slaan wanneer je de Bijbel leest. 

Of je nu daadwerkelijk de reis gaat maken of in 

gedachten meereist… Dit boek bevelen wij van harte 

aan. Het is een prachtige kennismaking met het land 

van God en de God van Israël. 

BESTELLEN 

Wilt u een van deze boeken bestellen? Dat kan via l.a.prins@hhgputten.nl.  

De opbrengst van beide boeken komt ten goede aan het werk van de commissie Israël.

Licht in donkere dagen

Jezus kwam het binnendragen

Met Hem ga je niet verloren

Het Licht, in Bethlehem geboren

Want met Zijn licht

Wordt donker, LICHT

Laat Mij jouw leven binnen gaan

IK DE Bron van Licht geeft

Hoop en Vrede in jouw bestaan
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